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26-08-2022 tot/met 17-11-2021   

Najaar reis van Leo en Christien D`hoore de Smit  

Frankrijk, Spanje en Portugal 
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Van 26-08 tot/met 17-11 zijn we op reis geweest. 

We hebben 7250 km. gereden, 22843 vogels geteld en gemeld.  

We hebben in totaal 202 soorten vogels gezien. 

74 in Frankrijk,128 in Spanje, en 149 in Portugal. 

We hebben ook de vlinders 22 soorten, amfibieën/reptielen 5 soorten en 

de zoogdieren 13 soorten opgeschreven. Hier hebben we niet specifiek 
naar gezocht maar hebben opgeschreven wat we tegenkwamen. 

 

Misschien even ten overvloede, maar toch. 

Om de waarnemingen van ons te volgen op observation.org  klik 

ontdek aan, dan waarnemingen, toets de datum in die je wil zien, ( de 

waarnemingen zijn door Leo ingevoerd van 2021-08-26 tot/met 2021-11-
17 ) toets bij, zoek, Leo en Christien Dhoore  in en druk op filter. Zo 

krijg je alle waarnemingen van ons te zien in de verschillende gebieden. 

 

Verder staat in dit verslag, bij de verschillende dagen, ongeveer wat we 

allemaal aan vogels hebben gezien. De foto`s zijn allemaal met een gsm 

gemaakt en soms met behulp van de telescoop. 
 

We hebben vaker dan vorige reizen op campings gestaan, dit enerzijds 

omdat het heel lang erg warm was, meestal rond de 30 graden in 

september en oktober, anderzijds door gezondheidsproblemen en omdat 

we niet wisten of en hoe het reizen zou gaan. Maar dat is goed 

meegevallen. We kijken terug op een heerlijke reis vol zon en vogels en 
verheugen ons al op een volgende reis.  
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Reis door Frankrijk vanaf 26-08-2021 tot 29-08-2021 

 
Donderdag 26 augustus 2021 zijn we na de middag vertrokken en 300 

km verder hebben we een rustige parking bij een kerkje gezocht in 

Nouvion.  

 

27 augustus  

500 km gereden op landelijke weggetjes, naar Pouzay, helaas was het 
restaurant waar we de vorige keer hebben gegeten, permanent gesloten. 

We konden daar toen ook mooi aan de Vienne staan, maar helaas. 

Even verder was een dorpje met hotel restaurant, het restaurant had 

goede reviews, dus daar naar toe gereden. Een ouderwets Frans hotel 

met café en grote eetzaal en buiten een mooi terras. (Hôtel Restaurant 

Au Bon Accueil in Crouzilles ) 

 

We konden er eten en ook op de parking blijven slapen was geen 

probleem. Het eten was erg lekker en het slapen zeer rustig. Zonder 
corona app plus mondkapje kom je er niet binnen, (in het najaar 2021) 

de app wordt gelijk gescand. 

 



4 

 

28 augustus  

Naar Caumont sur Garonne, boodschappen gedaan, in de zon gezeten 

en wandeling langs het kanaal gemaakt. Goede camperplaats, 
gemoedelijke sfeer Een terras langs de Garonne waar je ook kan eten 

Staat aan het begin van de camperplaats, alles heel eenvoudig maar 

vriendelijk, wij hebben bij de camper gegeten in de schaduw. 

 

29 augustus 

 
Vandaag naar de Pyreneeën naar Col du Soulor. Daar is een trektelpost 

van roofvogels bemenst door vrijwilligers. 

oiseauxcolslibres.wixsite.com/oiseaux-cols-libres . Ze staan er elke dag  

van 15 juli tot eind september, elke dag van 9 tot 18.00 uur. Ook geven 

ze veel uitleg aan toeristen. Tot nu toe zijn daar 24 verschillende 

roofvogels overgevlogen in de najaarstrek. 
Dit staatje laat zien wat er in 2021 waargenomen is. (trektellen.nl)  

 

 

 

 
 

 
Het is een leuke plaats om de Pyreneeën over te gaan en zo nog wat 

trek mee te pikken. 

 

http://oiseauxcolslibres.wixsite.com/oiseaux-cols-libres
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Wij hebben de route naar hier veelal door landweggetjes gereden, we 

hebben de tijd en het was leuk om zo wat van Frankrijk te zien.  
Wat opviel is dat we heel weinig vogels zagen, enkele torenvalken, wat 

buizerds, wat huismussen en vinken. 

 

We waren om 15.00 uur op de col, gelijk zagen we vale gieren, en 

wespendieven, de sfeer bij de trektellers, was heel gemoedelijk. 

 

 
 

 

 
 

De tellers en hun stagiaires, zitten in stoeltjes in een omheind stuk, er 

lopen veel paarden, koeien, ezels en schapen rond, dit betekent, dat als 
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ze de plek waar ze zitten niet omheinen, ze dan worden onder de voet 

gelopen worden door de dieren. Ook moesten ze de dieren regelmatig 

uit hun gezichtsveld verjagen, wij hebben ons erbij gezet en raakten al 
snel in gesprek, ondertussen de lucht goed in de gaten houdend. De 

mensen op de telpost waren erg aardig, zo kregen we ook 

pannenkoekjes en wezen ze op de verschillende roofvogels voor 

iedereen die er meer van wilde weten. We zagen deze dag in totaal 10 

soorten roofvogels. Aasgier, vale gier, bruine kiekendief, dwergarend, 

sperwer, torenvalk, wespendief, rode wouw, zwarte wouw en buizerd. 
Ook wat gele kwikstaarten en oever, gier, huis en boeren zwaluwen die 

in groepjes langs vlogen. Om 18.00 uur zijn we naar de parking gegaan 

en hebben onze camper vlak gezet. Direct voor het gebouw van de vogel 

tellers is de parking het meest vlak. De tellers gebruiken het gebouw om 

te eten en iets te drinken na afloop van de telling, sommige rijden dan 

naar huis anderen blijven hier in bus of camper slapen. Wij hebben eten 
gemaakt en gegeten, ondertussen was een van de tellers op de parking 

bezig om messen te slijpen, de bakker maakte het deeg voor brood, wat 

hij hier verkoopt klaar, hij vertelde dat hij het brood bakt op de 

ouderwetse manier ,er kwamen steeds auto’s die een heel of half brood 

kwamen kopen, de bakker heeft morgen voor het eerst in 2 maanden 

een dag vrij, hij slaapt ook in een bus op de parking, de vrouw die op de 
parking met een kraampje met honing staat is de vrouw van een van de 

tellers. En daarna kwam er nog een kudde schapen naar beneden. Die 

werden over de weg naar de schaapskooi gedreven. Leo bracht de 

vuilnis weg,  keek even bij de messenslijper en liet toen ons mes ook 

slijpen, de pleisters liggen klaar, want vooral de eerste 14 dagen 

oppassen zegt de messenslijper. (leo heeft de pleisters hierdoor 3x 
nodig gehad, maar is reuze blij met z’n goed scherp geslepen mes.) 

Om 9.00 uur was alles hier in diepe rust. 

 

 

30 augustus 

Vandaag om 9 uur de berg op, het was prachtig weer, er vlogen weer 
gele kwikken en huiszwaluwen, het was heerlijk in de zon, met 

regelmatig overvliegende, roofvogels, tussen de rode wouwen, en 

wespendieven ook een grauwe kiekendief,lammergier. Om 14.00 viel het 

stil en zijn we beneden op het terras van het restaurant wat gaan eten en 

hebben gelijk de gsm’s opgeladen. Tot half 6 nog op de berg gezeten, er 
kwam bewolking, nog wat bruine kiekendieven een zwarte wouw en 

sperwer. Om 20.00 lagen we in bed, maar we hebben eerst nog even 

gekeken naar 4 varkens 13 paarden  2 ezels en een hoop schapen die 

hier rond de camper scharrelden.  
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Trektellen in de bergen is weer heel anders dan aan de kust, de vogels 

vliegen in een immens grote ruimte. 

 
 

31 augustus tot/met 23 september. Vanaf col du Solour in Frankrijk 

naar Torla in Spanje gereden, daarna naar Fresneda, dan via Utiel naar 

Campbell, Altea, Crevillente, Cazorla naar Fuente de Piedra. 
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31 augustus 

Vandaag de berg op, lammergier en steenarend gezien ook 3 

slangenarenden, verder wat wespendieven, boomvalk en veel vale 
gieren. Om 15.00 hielden we het voor gezien en reden we naar Spanje 

naar Torla, en waren we van plan om een aantal dagen te verblijven in 

het nationaal park D`Ordessa y Perdido, maar helaas het zal voor een 

andere keer zijn. Want  daar aangekomen begon het te regenen, het 

hield niet op en ook de temperatuur zakte 10 graden. Aangezien er voor 

een paar dagen regen en kou voorspeld werd, zijn we de volgende 
ochtend 1 september naar La Fresneda gereden. 

www.campinglafresneda.com  ze hadden nog een plek voor ons voor 

een week. 

Het is een mooie camping, uitgebaat door Nederlanders en er is op alle 

kleine details  gelet, er is een gemoedelijke sfeer. 

 
 

 

Van 1 tot 8 september stonden we op de camping, het was erg warm, 

elke ochtend vlogen er vale gieren en veel bijeneters over, ook groepen 

van 50 wespendieven, grauwe kiekendief, slangenarend en dwergarend 

zagen we ook. 
We hebben leuke wandelingen gemaakt, door een prachtig gebied en 

hebben oude dorpjes bezocht, (waar de kanaries een wild leven hebben 

en de bewoners humor!)  

 

 

 
 
We konden de vogeltrek bekijken vanuit de stoeltjes op de camping en 

we hebben geluierd aan het zwembad.  

 

http://www.campinglafresneda.com/
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De gekko`s kwamen ook tevoorschijn, we hebben juveniele en al wat 

oudere exemplaren gezien. 

 

 
 

Het was heel de week 30 graden met op één avond dreigend onweer, 

wat een prachtig beeld gaf. 
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Op de achtergrond het stadje La Fresneda, 4 km. van de camping 

vandaan. 

 
 

 

 

8 september kwam de campingbazin zeggen dat de plaats die we voor 

een week gereserveerd hadden, nu gereserveerd was voor andere 

mensen, we hadden geen idee dat de week al voorbij was. In een zucht 
waren we ingepakt en vertrokken we via Utiel, waar we op een C.P. 

sliepen en om 10.00 uur s `avonds wakker werden, van vuurwerk op 50 

meter van de camper vandaan. Er was een of ander feest, maar het 

vuurwerk duurde gelukkig niet lang en we sliepen weer verder. De 

volgende ochtend bij het ontbijt zagen we nog een eekhoorn die 

achterna werd gezeten door een hond.  
 

Op 9 september zijn we naar een camping bij het plaatsje Campell 

gegaan dit ligt in  
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een mooi berggebied, je kan er mooi wandelen,  

 

 
 

  
 
De wandeltocht rond de camping is op een ludieke manier aangegeven. 
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Het is een gemoedelijke en aangename camping, maar we hebben 

weinig vogels gezien. Wel kwam er een bidsprinkhaan de schoenen 

inspecteren. 
 

 
 

http://www.campinglaguar.com/  
 

 

 

 

 

11 en 12  september waren we bij Nederlandse vrienden, Ans en Joost 
in Altea, ze wonen daar weeral 12 jaar en hebben het goed naar hun zin, 

ze hebben na hun emigratie in 2008 naar Altea hun werk en hobby mooi 

weten te combineren, zo zorgt Ans nu voor de vele zwerfkatten in haar 

buurt en neemt ze jonge zieke katten op in hun huis en heeft Joost een 

eenmanszaak opgezet in het verzorgen van palmen. We hebben een 

mooie wandeling gemaakt bij Taberna, in een verlaten huisje 
vleermuizen en nesten van roodstuitzwaluwen gevonden. 

http://www.campinglaguar.com/
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Het was zo rond het middaguur 30 graden en na 10 km lopen in de 
bergen hebben we heerlijk gegeten in een restaurant in Taberna. Ans 

had veel ingemaakte vruchten uit de streek voor ons, die we graag mee 

hebben genomen. Verder hebben we veel fijne herinneringen opgehaald. 

En tevergeefs gewacht op het steenuiltje dat daar normaal vlakbij zit te 

roepen, maar helaas nu niet. Ze wonen op een mooie plek in Altea, 

waarvandaan je de zee kan zien. 
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13 september 
Zijn we naar de camping in Crevillente gereden, de camping 

https://laspalmerasresort.com/  ligt 8 km van natuurpark el Hondo. 

https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-fondo  

Crevillente is een stadje waar veel Marokkanen wonen. Ook veel grote 

winkels/ pakhuizen, waar vanuit de Marokkaanse spullen in Europa 

worden verdeeld. 
Aparte plaats, wel leuk, vooral het Marokkaanse  deel, ook hier weer een 

camping met zwembad het was nog steeds 30 graden. Zwembad en 

camping is prima, het bijbehorend restaurant vonden wij matig. 

We zijn 2 x naar el Hondo geweest, een mooi natuurpark, vroeger bleven 

we slapen op de parking, maar er is daar niets van schaduw. In el Hondo 

leuke soorten gezien, marmer eendjes, knobbelmeerkoet, maar ook 
visarend. Ook de kijkhutten zijn goed gesitueerd. 

 

 
 

https://laspalmerasresort.com/
https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-el-fondo
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In een van de hutten zagen we weer een nestje van de roodstuitzwaluw, 

deze keer gemaakt van een andere kleisoort. 
Er verbleven ook zeker duizend flamingo`s. 

 

We hadden minifietsen mee (ze passen opgevouwen precies onder ons 

bed) op de fiets is het park aangenaam om te bezoeken, vooral de 

buitenrand. Vroeger hebben we het weleens helemaal gelopen maar je 

komt al vlug op een km. of 10 en met 30 graden is dat iets te veel van 
het goede, daarbij zijn de paden goed te fietsen. Onderweg aan de 

buitenrand zaten zeker 10 monarchvlinders. 
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17 september 
Na een paar dagen Crevillente en 2 x el Hondo zijn we door parque 

natural de las sierras de Cazorla gereden, om uit te komen in Cazorla, 

onderweg hebben we op een typische Spaanse camping gestaan, op 

deze bergroute zijn er verschillende campings. Deze was niet slecht 

maar ook niet bijzonder. Op de weg naar Cazorla toe, zijn er 

verschillende uitkijkpunten, waar we heel wat roofvogels zagen, 
dwergarend, vale gieren, sperwers, rode wouwen 

 

.  
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Op een van die uitkijkpunten zaten 2 mensen, amandelen te kraken en 

ze verkochten die aan toeristen, het was een gezellig beeld.  

 

  
 

 

 

 

 
 

Vanuit Cazorla waar we op een camperplaats stonden net buiten 

Cazorla, (goeie c.p. geen voorzieningen) zijn we terug de bergen 

ingegaan, en hebben mooie wandelingen gemaakt en op kijkpunten 

roofvogels gespot, hier zou ook de lammergier regelmatig passeren, 

maar we hebben hem hier niet gezien. 
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we hebben wel veel rode wouwen gezien en op een leuke plek gegeten, 

bij een voormalige geitenhoeder, die zijn huis omgebouwd heeft tot 

eethuisje, 

 

  
 
de bediening gebeurde door gasten, die daar ook kwamen eten en de 

eigenaar, blijkbaar kenden. Ze vertelden dat de baas nogal eenzelvig 
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was, dus daarom niet bediende!! Het eten was eenvoudig maar 

smaakvol en het menu was ,,eten wat de pot schaft,,  

 

 
 

Cazorla is een leuk stadje, (makkelijk te lopen vanaf de C.P.) waar je op 

een groot plein, veel terrasjes en restaurantjes had. Boven het plein 

hingen er nu als kunst object / zonnescherm, heel veel gekleurde 

paraplu`s 
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Op 21 september zijn we naar Fuenta da Piedra gereden, hier is een 

mooi meer van 9 km lang. Fuente de Piedra Lagoon is een wetland in 

de provincie Málaga. Het wordt door de  flamingo gebruikt voor zijn 
jaarlijkse voortplantingscyclus en vormt de grootste kolonie op 

het Iberisch schiereiland. De lagune wordt gevoed door 

onderwaterbronnen die door minerale zoutafzettingen lopen, dus de 

lagune is zout en tot voor kort werd er inderdaad zout geoogst. Wij 

hebben veel flamingo`s gezien waaronder 1 met een pootring, later 

hoorden we van Salome, een latere campingbazin in Andalusië, dat haar 
zus hier flamingo`s geringd heeft, (ook in Spanje is de wereld klein) er is 

een natuurcentrum bij het meer, maar dat was gesloten en er werd geen 

openingstijd vermeld. We hebben er 2 x gefietst, we stonden op de 

camping, die was naast een bar, s, avonds gingen we iets drinken op het 

terras. Daar vlogen er 20 grielen op uit de wijngaard. Ook hebben we 

verschillende klapeksters gezien, maar bijzonder was een Rosse 
waaierstaart, ook zagen we nog sporen van een otter. Het is zeker geen 

gebied waar je in september veel vogels ziet, maar het heeft potentie en 

in andere jaargetijden zal het zeker meer vogels herbergen dan wat wij 

nu hebben gezien. De campingbaas zei, “Ja je mag gerust op de 

camping staan, maar vrijdag moet je wegwezen, want dan heb ik 

reservaties”,( we gaan er maar van uit dat het zijn stijl van 
communiceren was.) De camping stelde niks voor, kostte 22 euro, wat 

teveel was, voor wat het was, maar het sanitair (wat ook niet veel was,) 

was schoon. Het  werd elke dag schoongemaakt  en we stonden alleen 

op de camping, er was een groot (ook proper) zwembad waar we na de 

fietstocht ook het rijk voor ons alleen hadden. Het is nog steeds rond de 

30 graden 
 

  
 

Het bord op de w.c. sprak voor zich! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wetland
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_flamingo
https://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula
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24 september tot met 29 september 

 

 
 

 

24 september 

Vandaag wilden we naar het steppengebied bij Osuna, maar het 

was  voor het eerst bewolkt met motregen. Dus zijn we doorgereden 
naar de camping in La Puebla los infantes, 

https://www.campingpuebla.com/ de camping ligt net buiten het dorp. 

Voor ons een droomplek, super rustig, veel vogels, schone camping en 

schaduw. 

 

 

   

https://www.campingpuebla.com/
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We zijn hier nu 3 dagen en maken nog geen aanstalten om te 

vertrekken, het dorp is 4 km hier vandaan, het heeft 3000 inwoners en 

wat kleine supermarkten en heel veel restaurants en cafés, 20 of zoiets, 
Wat ook leuk was om te zien, is dat de bejaarde mensen die niet meer 

zelfstandig naar een terras konden, door hun verzorgers meegenomen 

werden en een op een, voor de koffie of een wijntje op verschillende 

terrasjes zaten. Degene die ook oud waren maar zich nog zelfstandig 

konden verplaatsen, zaten rond het middaguur, samen op de hoek van 

een kruispunt op bankjes en gaven commentaar op al wat passeerde. 
Wij hebben ook graag gebruik gemaakt van de levendige terrasjes (waar 

ze met de tijd meegaan.)  

 

 
 

We hebben lekker gegeten op een mooi plein voor 26 euro voor zijn 

tweeën, allemaal zelfgemaakte gerechten. Restaurante Agredano Calle 

Constitución, 16, BAJO, 41479 La Puebla de los Infantes, (dit restaurant 

hebben we bezocht op aanraden van Mariana, want er zijn 2 restaurants 

naast elkaar, maar deze zou de beste zijn en dat kunnen we beamen.) 
Op de camping hebben we tot nu toe 41 soorten vogels gezien, slangen, 

dwerg- en havikarend, torenvalk, sperwer, zwarte wouw, vale gier en een 

hoop kleine vogeltjes die op 10 meter afstand zitten s, avonds gaan we 

aan de andere kant van de camping zitten om de grijze wouw te zien, ( 

Elanio Azul int Spaans) 3 stuks, jagend en biddend. We staan hier of 

alleen of met nog 1 kampeerder. Eigenaar is zeer relaxed en ook 
geïnteresseerd in vogels, maar aangezien hij alleen Spaans spreekt zijn 

we vlug uitgepraat. Wel hebben we de vogels die op hun camping zitten 

genoteerd en in het Spaans vertaald. We hebben een klein drinkwater 

schaaltje bij hun verblijfsplek op de camping gezet en gelijk kwamen er 

soorten zoals, grauwe en bonte vliegenvanger, koolmees, tjiftjaf, 
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roodborsttapuit, graszangertjes, grauwe gors enz. op af. Ze hadden deze 

vogeltjes nog nooit zo van dichtbij kunnen bekijken.  

  
27 september  

We maken hier heel ontspannen warme dagen door, het is rond de 30 

graden, s, nachts koelt het af naar 18 graden, de bomen geven prettige 

schaduw, met uitzicht op klapeksters, een juveniel roodkopklauwier en 

nog een hoop klein grut, vanuit ons stoeltje op 10 meter afstand. Ook 

zien we elke dag een slangenarend, 2 raven, dwergarend en een stuk of 
20 vale gieren alweer zittend vanuit onze stoel. En heel veel zwaluwen, 

roodstuit, boer, oever en huiszwaluw. 

S morgens doen we boodschappen in het dorpje, in de kleine 

supermarkten zijn er veel kakelende vrouwen die op hun pantoffels de 

boodschappen doen. Daarna gaan we naar een riviertje met ijsvogel, 

blauwe reiger, roodstuitzwaluwen, witgatje en een stuk of 6 torenvalken. 
Als we terug op de camping komen maken we eten. We zijn naast het 

sanitair gebouw gaan staan, onder de bomen, er staat daar een tafel die 

we gebruiken om buiten alles klaar te maken.  

Het sanitair gebouw, (heel nieuw en schoon) is blijkbaar een goeie plek 

voor hagedissen, we komen er hier elke dag wel tegen. 

Tegen een uur of 7 gaan we op het terras zitten naast een blauw 
geschilderde zeecontainer die dienst doet als bar, 

  
en daarna is het genieten van alle vogels die over het opgedroogde 

meer vliegen, met name gele kwikstaarten putters en leeuweriken, veld 

en thekla leeuwerik.  Maar het mooist zijn natuurlijk de 3 jagende grijze 

wouwen. We blijven zitten tot het echt donker is en genieten van de 
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sterren. Mooi is ook om te zien hoe de grijze wouwen met hun prooi 

terug vliegen naar hun kale boom en de prooi  op het gemak opeten. 
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Kijken en genieten!  

 

 
 

Deze camping ligt tussen Cordoba en Sevilla het is naar beide kanten 84 
km. Een oase van natuur en rust, waar kan je nog op een afstand vanuit 

je stoel op 10 meter een klapekster zien die op zijn gemak een 

sprinkhaan eet en waar diezelfde klapekster tijdens zijn maaltijd wordt 

belaagd door een andere klapekster die er vandoor gaat met de 

sprinkhaan. Maar ook graszangers, grauwe gorzen, grauwe en bonte 

vliegenvangers, koolmezen, roodborsttapuiten, juveniele 
roodkopklauwier en tjiftjaffen laten zich elke dag van dichtbij zien. We 

zijn nu ruim 4 weken onderweg en hebben al die tijd op 1 dag na veel 

zon en hoge temperaturen gehad, we slapen op de campings met de 

deuren open en de nachten zijn op deze manier goed te doen. 

Uiteindelijk hebben we hier  in Puebla, eind september 52 soorten vogels 

gezien 
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32 

 

  

30 september  

Vandaag gaan we naar Cazalla de la Sierra, we verlaten de heerlijke 
camping Puebla, een echte aanrader. En met 21 euro waaronder 5 euro 

elektriciteit niet duur voor wat je hebt. Mariana en Salome nemen 

hartelijk afscheid, we hebben veel vogeltips met elkaar doorgenomen en 

ondanks de gebrekkige conversatie half Engels/ Spaans en de ANWB 

vogelgids toch heel wat uitgewisseld. Later stuurden ze ons nog een foto 

van de boom waar de grijze wouwen altijd zitten, maar nu rondom in het 
water van het volgelopen stuwmeer. 

 

 

 
 

                             Elanio`s tree 
 

Wij hadden de boom alleen maar in een opgedroogd meer gezien, 

daardoor konden we onder de boom zoeken  naar braakballen en veren 

van de grijze wouw en we hebben er nog gevonden ook.  
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30 september tot/met 10 oktober  

 

 

30 september 

We eten in Cazalla  de la Sierra en slapen bij de rivier op een camping, 
de camping is niet gemakkelijk bereikbaar en ook niet echt de moeite 

waard om er voor om te rijden, vannacht was het aan de rivier echt koud, 

13 graden. Later zagen we dat we ook op een C.P. in San Nicolas del 

Puerto (een klein dorpje vlakbij) konden staan, dit leek ons een aardig 

plaatsje, maar dat houden we tegoed. In deze omgeving kan je goed 

fietsen en wandelen op de la Via Verde de Sevilla, veel oude 
treinbaantjes zijn veranderd in kilometers lange fietspaden. Wij doen dit 

niet maar rijden door een voorheen, prachtig steppengebied bij Azuaga. 

Daar zagen we vroeger grote trappen, maar bijna heel het gebied is in 

cultuur gebracht, Leo verzucht, leve de vooruitgang,,  

Met moeite vinden we nog een leuk weggetje waar we hoppen, grauwe 

gorzen roodborsttapuiten, klapeksters, tapuiten, specht, torenvalken en 
sperwer zien. 

 

We rijden naar Zafra waar we een camperplek wisten, maar daar 

aangekomen is dit ons te bar, de camperplaats, ligt  naast een druk 

kruispunt en iedereen zit binnen in de camper omdat het een soort 

parkeerplaats is en je daar tafel of stoeltje niet buiten mag zetten, het is 
30 graden en na al die natuur hebben we hier geen zin in. En dan is 

Portugal toch ineens dichtbij.  

We rijden door naar Axel zijn boerderij  in Campinho, hij is zelf thuis in 

Brussel, we bellen hem en vragen of we op de boerderij mogen staan, dit 

is geen enkel probleem. Later komt Ignatio (de beheerder) nog langs en 
brengt ons gelijk fruit uit de tuin. 
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Axel heeft heel veel fruitbomen aangeplant, ik geloof dat hij 52 
verschillende soorten Granaatappel bomen heeft gepland, maar ook nog 

heel veel meer fruitbomen.  

Na 1 bruine kiekendief en 2 mannetjes blauw maken we eten en 

genieten we van de oorverdovende stilte. We staan hier 6 dagen en we 

kunnen maar niet wegkomen, wat hebben we veel gezien en vooral 

genoten van de stilte en de natuurlijke steppe omgeving, veel 
verschillende vogels en ook veel zoogdieren, amfibieën en reptielen. 

Ook vonden we een dode ribbensalamander 
  

 
 

dit is de grootste van de salamanders die hier voorkomen, (Axel heeft 27 

nieuwe putten laten graven.) In veel ervan stond nog water in 

tegenstelling tot 2 jaar terug, er waren verschillende libellen en we zagen 

kikkers wegspringen. Ook hebben we 3 jonge mangoesten de weg zien 

oversteken, elke avond was het feest als eerst de kerkuil en daarna 2 
steenuiltjes kwamen kijken, wie daar nu in het donker zaten. Mooi was 

ook weer de kwartel die nagenoeg op dezelfde plek zat als 2 jaar terug, 

we zagen ook de grijze wouw voorbijkomen, en spoorden de bewoonde 

burcht van dassen op. We hebben deze keer ook veel sporen van wilde 

zwijnen gezien en Ignatio vertelde dat de vossen ook erg actief zijn.  
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De volgende keer nemen we de nachtcamera weer mee. We maken 

mooie wandelingen op het land van Axel en Maria, die al hun hectares 

rond de boerderij ingericht hebben, als natuurgebied. 
 

  

 

    
  Dassenlatrine                                    Dassenburcht 

 

Axel was een paar weken later op de boerderij en heeft een groep van 

19 kleine trappen gezien. Wij hebben er hier in het verleden ook gezien, 

de grootste groep bestond maar liefst uit 72 kleine trappen en een groep 
van 36 kon je vanuit de keuken van de boerderij zien. 
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Er is hier geen elektriciteit op de boerderij en als het donker is, is het ook 

echt donker, er is nauwelijks omgevingslicht, waardoor we konden 

genieten van een volledige sterrenhemel. Ook de maan was afwezig. 

Dus extra donker en extra veel sterren.  

 

Mooie observaties van Jupiter (met 4 zichtbare manen), Saturnus met 

ringen en Venus. Daarnaast diverse sterrenbeelden en uiteindelijk het 

sterrenstelsel Andromeda, (weet Leo) dit is normaal heel moeilijk te zien 

vanwege omgevingslicht. 

Water halen we in flessen en we gebruiken een compost wc ( emmer 

met zaagsel) en het gaat prima allemaal. 

 

Een van deze dagen kwam Maria naar Portugal en bracht samen met 

haar vader een leuk bezoekje aan de boerderij en aan ons. 



38 

 

 

 

We hebben weer intens genoten van deze prachtige plek en de 

gastvrijheid van Axel en Maria en het leuke gezelschap van Ignatio, 

ondanks dat we alleen via vogels en dieren met Ignatio, communiceren, 

is het erg vertrouwd. 
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Dit is een vertrouwd beeld, zoals Ignatio elke dag wel even naar de 
boerderij kwam. 

 

 

 

 

 
Hij ving ook verschillende slangetjes en liet ze ons zien. 
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Dit is een hoefijzerslang en w.s. een Iberische ringslang, we hebben er 
verschillende rond de boerderij gevonden. 
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6 oktober 

We vertrekken naar Villa franca de Xira om op de camping bij Estuarium 

de Taag, te douchen en te wassen. Toen we 3 jaar geleden hier 
stonden, waren we er alleen, nu stonden er 40 caravans en campers, de 

caravans of zelfs tentjes waren permanent bewoond en zoals het er 

uitzag, zeker niet uit luxe. Er wonen mensen in tent of caravan die na 

hun werk terugkomen en hier verblijven.  

We zijn hier 2 dagen gebleven, de camping is aan een snelweg dus er is 

veel geluid, er is een toiletgebouw uit 14/18, wel super schoon en alles 
werkt maar het is erg gedateerd, de kosten zijn er ook naar, alles bij 

elkaar 7.50 euro per dag, inclusief de wasmachine die gratis is. Een 

andere camping of camperplaats is jammer genoeg niet in de buurt want 

ondanks de lage kosten is de aanwezigheid van de snelweg erg storend.                     

 

8 oktober  
Zijn we naar Evoa gegaan en zijn we bij pont d` Erva gaan staan. 
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We hebben  s, avonds van 18.00 tot 22.00 uur rondgereden in het 
gebied en zagen 5000 ooievaars, otter, mangoeste, 14 grijze wouwen en 

26 kerkuilen om maar eens wat te noemen. Bij een verlaten kerkje zat 

een torenvalk en er waren zeker 25 bruine kiekendieven die een 

slaapplaats zochten. 

 

 
 

We zagen ook veel grauwe gorzen, roodborsttapuiten, Napoleonwevers  

en veel leeuweriken en graspiepers. En als ik zeg veel bedoel ik ook 

heeeeel, veeeel. We zijn ook het park van Evoa op de fiets ingegaan, ( 

25 euro voor 2 personen.) op de fiets is eigenlijk niet de bedoeling, maar 
een beetje (terecht) klagen over je knie, doet wonderen.  

(veel te lang ente warm om te lopen.) We fietsten langs alle kijkhutten, 

veel vogels en geen mensen, wat wil je nog meer. 

We hebben weer bij het huisje bij Pont d`Erva geslapen.  
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Het is hier van s `ochtends vroeg tot s `avonds laat prachtig, zeker ook 

vanwege het getijde verschil in de Taag. Een zeer belangrijke 

fourageerplaats voor o.a. doortrekkende grutto’s. 
 

  
 

 
 

 
Wat wel tegensteekt is de grote hoeveelheid rommel en vuilnis die overal 

in de natuur wordt achter gelaten. 
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9 oktober  

Reden we naar Alcochete dat ligt aan de andere kant van de Taag, we 
reden naar Hortas, we hebben daar door de week al meer gestaan, maar 

nu op zaterdag, waren er veel picknickende mensen met feestjes en 

muziek, dat vonden we te bar, we zijn dus maar in Alcochete gaan staan, 

op een parking/cp, dat was ook niet alles maar wel iets rustiger. 

Wat in dit gebied echt ontbreekt is een goeie camperplaats of camping 

terwijl het voor vogelaars een fantastisch gebied is.  
 

Zondag 9 okt kwam Ricardo naar Hortas en hebben we van half 9 tot 

half 4 vogels gekeken in dit prachtige gebied en zijn op plaatsen geweest 

waar je anders niet komt, Ricardo kent elk weggetje in dit gebied en…… 

hij kent ook elke vogel, vliegend, zittend of fluitend. We denken dat hij 

eigenlijk een vogel is. 
Een kleine greep uit de verschillende vogels die we vandaag gezien 

hebben, een hoop ooievaars, grijze wouwen zoveel je wilt op elke paal 

zie je er wel een, havik arend, boomleeuwerik, boomklever, rots en 

ringmus, krombekstrandlopers, visarend, reuzensterns, cirlgors  en nog 

veel meer. 

We deden al deze waarnemingen dankzij Ricardo zijn kennis van de 
gebieden waar wij nog wel eens van denken, moeten we daar inrijden?? 

Op de weg IC 3 moet je afslaan om  in het gebied Samora Correia te 

gaan, de weg IC3 is niet echt rustig. (ronduit gevaarlijk) 

Ricardo zegt “rustig en voorzichtig rijden”. En…. Het is inderdaad 

mogelijk.  

 



45 
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Om 16.00 uur belt Theresa, Ricardo zijn vrouw,, of hij er nog aan denkt 

dat ze een nieuwe wasmachine moeten gaan kopen.” Tijd om afscheid te 

nemen dus.  
Na deze heerlijke dag zijn Leo en ik bij Alcochete aan de Taag gaan eten  

 

   
 
Verrukkelijke zeebaars, met als voorafje, smakelijke schelpen.  

De uitbater neemt de vis direct van de vissers af, en legt ze in zijn vitrine, 

daaruit kies je welke vis je wilt en dan gaan ze op de gril. Als de vitrine 

leeg is, sluit het restaurant.  
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Na een fantastische maaltijd (40 euro, alles erop en eraan) zijn we bij 

Hortas gaan slapen, we stonden er alleen. Later kwam er nog een busje 

bijstaan, het was er nu heerlijk rustig. 
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10 oktober We hebben vanmorgen ontbeten en koffie gedronken met 

zicht op de lagune van de Taag en zijn vele vogels, het is een feest om 

zo de dag te beginnen,  

 

 
 

ook de 2 slechtvalken waren van de partij  en vele kiekendieven, 
grutto`s, steenlopers, tureluurs, bontbekken en heel veel flamingo`s, 

kortom teveel om op te noemen. 
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10 oktober tot/met 10 november 
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10 oktober 

Om een uur of 11 zijn we naar de Atlantische kust gereden en zijn naar 

camping villa park zambujeira in Zambujeira gegaan. 
www.campingzambujeira.com 

 

Dit is een prima camping, je wordt goed en aardig te woord gestaan en 

als er een probleem is, b.v. ik had, dat de wasmachine wel het geld nam, 

maar vervolgens niets deed, dan werd dit direct opgelost. 

De kosten voor deze camping waren ook erg laag. Alles was heel 
schoon en netjes. 

 

 

 

Weeral douchen wassen en bijslapen.  

We blijven hier een volle week en fietsen veel, ook het dorpje 
Zambujeira, met het strand is erg leuk en vanuit de camping makkelijk te 

bereiken. Er zijn redelijk wat terrasjes en restaurants. Ook kleine 

supermarkten en 2 bakkers. Hier zie je vooral veel Nepalezen die een 

zaakje hebben. 

 

 
 

http://www.campingzambujeira.com/
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De kust hier is ontsloten met mooie paden en regelmatig gaat er een 

vlonder pad het gebied in naar de kust.  

 

,  
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Dit is heel slim gedaan, mensen kunnen toch overal genieten van de 

kust zonder dat ze door het struikgewas struinen. Het pad is 2 km lang 
en je kan nog verder naar een vissershaventje. 

 

  
 

 

 

 
Het  is allemaal onderdeel van het natuurgebied Costa Vicentina.  

 

https://www.wandeleninportugal.info/natuurpark_costa_vicentina/ 

    

waar je120 km. langs de kust een tocht kunt lopen, we zien dan ook dat 

verschillende mensen dit doen. 

https://www.wandeleninportugal.info/natuurpark_costa_vicentina/
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Voor de liefhebbers die graag in een huisje verblijven op deze plek, staat 

er bijna naast de kleine vissershaven een huisje dat over de zee uitkijkt. 

Het is te huur 00351919591705 de verhuurder spreekt Engels en het is 
een droomplek. 
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Dit is het uitzicht vanuit het huis. (En nee we hebben geen belangen, 
behalve dat we iedereen zo`n verblijf met dat uitzicht gunnen.) 

 

Een aantal jaren geleden mocht je nog op de zandweg staan met je 

camper aan de kust, we stonden daar toen 4 dagen en liepen elke dag 

een paar kilometer naar een  restaurant in Cavaleiro. Nu zijn we daar 

weer wezen eten, nu op de fiets vanaf de camping in Zambujeira.(26 km 
heen en terug) In het restaurant  is nog niets veranderd, het is goed, 

lekker en goedkoop. Nu mag je niet meer langs het zandpad verblijven. 

Overal langs de kust in Portugal zijn ze strenger geworden wat betreft 

campers. En niet ten onterechte. 
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Op onze fietstocht zagen we 3 mannetjes kleine trap, de 1ste van deze 

reis en hopelijk niet de laatste. Ook een ooievaar op zijn nest, bovenop 

een rots in zee. 
 

 
 

De kust is fantastisch en dankzij de fiets en wandelpaden, een goede 

mogelijkheid om dit bijzondere gebied te ervaren, zonder extra schade 

aan de natuur.  
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18 oktober 

  
Na deze heerlijke week met nog altijd 26 graden verhuizen we 

naar  camping Olhão  Pinheiros de Marim, 8700-225 Olhão, dit is een 

grote camping in het zuidoosten van de Algarve.(ik geloof 500 plaatsen, 

met veel vaste plekken) maar ook dit jaar heerst er een gemoedelijke 

sfeer, de blauwe eksters zijn totaal niet schuw en komen dicht  

 
bij, we zien soms groepen van 40 of meer. 

  

 
 
Het lijkt ook wel minder druk op de camping dan vorige keren, misschien 

toch door corona. Het voordeel van deze camping is dat het Ria 

Formosa gebied vanaf hier goed te bezoeken is. We gaan regelmatig op 

de fiets naar de hoogwatervluchtplaats achter de camping. We zien veel 

vogels die naar de hogere delen vliegen zodra het vloed is. 
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Zonder stoeltje gaat het ook. 
 

 

 

 

Voor de rest genieten we van de zon de zee en de terrasjes in Olhão  
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 21 oktober  

Vertrekken we de bergen in naar Alportel een camperplaats bij Sao bras, 
dit is een nieuwe c.p met 70 plaatsen, ze hebben de c.p. echt ingericht 

als Camperplaats, dus als je zoals ons met een kleine camper komt 

betaal je extra voor het gebruik van de douche en w.c. gebouw, maar de 

grote campers die zelfvoorzienend zijn, moeten voor zichzelf zorgen. Ze 

hebben beelden in een mooie meditatieve olijvenboomgaard gemaakt 

waar je een mooie wandeling kan maken. 
Https://camperdream.weebly.com 

 

 

Op vrijdag vertrekken we naar Fonte Da Benemola, om op zaterdag 23 

okt te ringen bij Antonio Marques. We zitten op de parking Fonte Da 

Benamola en Leo is de gelukkige om een oehoe te zien, de volgende 
ochtend horen we 2 oehoes, dat maakt het voor mij ook weer goed.  

Antonio vertelde dat er dit jaar 2 jonge oehoes geboren zijn.  

 

  
 

Een paar jaar terug hoorden en zagen we de oehoe hier ook, het is fijn 

om te weten dat hij hier succesvol broedt. 

 

https://camperdream.weebly.com/
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We beginnen de volgende ochtend heel vroeg, alle netten staan om 6 

uur al opgesteld, ook in het water om eventueel een ijsvogel te ringen. 
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Na het opzetten van de netten wordt er eten gemaakt en tegen half 

negen worden de netten leeg gehaald. 
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In de zakken zitten de gevangen vogels. 
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Na deze vroege dag rijden we terug naar de C.P. in Sao Bras Alportel. 

24 oktober rusten we uit en gaan we eten in de buurt, we fietsen de 

bergen in, een hele klim, terug naar beneden moeten we lopen, de 

remmen kunnen het niet aan. 25 oktober gaan we terug naar de 

camping in Olhao. Hier brengen we nog een ontspannende week door, 

ook gaan we vaak even kijken achter de camping naar de 
hoogwatervluchtplaats en aan het eind van de dag zitten we op een 

terras aan het water in Olhao We fietsen nu wel elke dag in de buurt.  

 

 
 

Met name de fietsroute naar Fuseta is erg prettig.  

Het eerste stuk rijd je langs de N 125  (dat is niet aangenaam.) 
Maar daar vond ik wel een aangereden vers graszangertje en de 

vleugels en staartveren hebben we meegenomen voor Henk.( Die was er 

blij mee.) 
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Als je de afslag, naar het strand Ria Formosa ingaat, kan het genieten 

beginnen, er is nu ook een houten plankier door het schor, we zagen 
grijze wouw, 2 visarenden en veel steltlopers waaronder wulpen, grutto`s 

bontbekken, strandplevieren, tureluurs en kanoeten maar ook lepelaars 

met ring en flamingo’s en een hoop kleine zilverreigers. In Fuseta is het 

een drukte op het strand er liggen veel mensen te zonnen. Maar dit is 

niets voor ons wij fietsen het gebied door en genieten van dit 

schorrengebied. 
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29 oktober Was een kwakkel dag, de vermoeidheid slaat toe, we ruimen 

de camper op gaan eten en liggen aan het eind van de middag in de 
camper aangezien het miezert. Zaterdagmorgen hangen we de was 

buiten, de zon komt  weeral door en we maken de camper klaar om naar 

Castro Verde te gaan. In Castro Verde eten we bij Planice, voorheen ons 

lievelings restaurantje, maar er zijn nieuwe uitbaters en het is er 

helemaal niet meer zo prettig, daarna blijven we binnen op de camping 

van Castro Verde, het miezert. Maar de temperatuur is onveranderd 
goed, zo tussen de 20 en 25 graden. 
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30 oktober We hebben goed geslapen en uitgerust gaan we de steppe 

op richting Guerreiro. We slapen 2 nachten bij Guerreiro. Het is geweldig 

op de steppe. 
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kleine trappen, grote trappen  en zwartbuikzandhoenders, klapeksters, 
grauwe gorzen, roodborsttapuiten, keizerarenden, torenvalk, en op een 

avond zagen we een slaapplaats van 106 rode wouwen. De grote 

trappen laten zich goed zien het grootste aantal wat we zagen was, 23, 

de kleine trappen zagen we in groepen van één keer 18 en één keer 12.  
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4 november 8 Zandhoenders lieten zich zien, terwijl ze op de grond 

zaten, toch maar een foto gemaakt, meestal zie je ze vliegend, op de 

grond zijn ze veel te goed gecamoufleerd om ze te kunnen zien. Na deze 

heerlijke dagen op de steppe reden we richting Evora. 
Onderweg stopten we nog in een dorpje om te kijken of we daar ergens 

de nacht konden doorbrengen, maar alleen een cafeetje was open voor 

een sanitaire stop. We dronken er wat en moesten voor 1 witte en 1 rode 

wijn samen 1,20 betalen! 

Een paar dagen later en 500 km. verder, betaalden we voor 1 cola en 1 

biertje 6,50 (welkom in de beschaving) Uiteindelijk reden we door naar 
Montemor-o-Novo. Daar was een prima plek om te slapen.(C.P.) 

 

5 november De volgende ochtend reden we 10 km en toen zei de auto 

“STOP”;  om een lang verhaal kort te maken, we werden opgesleept 
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naar Evora,  de camper verbleef daar in een garage en wij het weekend 

in een hotel.  

 

 
 

Maar wat een geluk dat er vogelaars bestaan! We appten Kau die we 

kenden van het vogelfestival in Sagres en zijn met hem en zijn gezin 

heel het weekend opgetrokken, wat een gastvrijheid. Allereerst zaten we 

bij een muziekoptreden met maaltijd van de C.C.P. de communistische 

partij in Portugal. Die bestaat hier nog en ze vierden hun 100 jarig 
bestaan. Afijn wij aten mee en genoten van de zang van 2 dames. Het 

politieke praatje hebben we gelaten, daar we er toch niks van 

verstonden. 

 

 
 

S `avonds aten we samen met Kau, Claudia, Joanna en Afonso in een 
aangenaam volks restaurantje.  
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om daarna met ze naar een muziekoptreden te gaan. De volgende dag 

kwam Kau ons ophalen om bij hun thuis te lunchen. De aannemer (die 
wat klusjes kwam opnemen) at ook mee. 

 

 
 
 

 Daarna hebben we nog samen vogels gekeken op hun dakterras. 
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Toen ik Claudia zei, dat ik overweldigd was door hun gastvrijheid, zei 

Claudia “wij hebben ook veel gereisd en werden ook altijd gastvrij 
ontvangen en we weten hoe fijn dat is”. 

 

8 november 

 

Konden we weer op pad, de auto vertoonde geen mankementen meer, 

kosten ,,Nada” 
 

Het testen en de testritten lieten geen problemen meer zien. (zucht). Wel 

aardig natuurlijk dat we niets moesten betalen, ze zeiden “we hebben 

niks gemaakt “! 

 

We zijn dan naar Carrascal gereden dit ligt 20 km. bij Castelo Branco 
vandaan, we hebben  eerst nog even Margaretha (de kokkin) gebeld, die 

werkt in een restaurant in Sarzedas, vlakbij Carrascal. Ze had vakantie 

maar belde wel even voor ons naar het restaurant, zodat we nog eten 

kregen, want het was inmiddels al laat. Het menu was, duurder 

geworden tegen 2 jaar terug, kosten nu,17 euro voor 2 personen!! 
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In Carrascal stonden we weer bij Fady en Annemiek, 2 Nederlanders die 
hier inmiddels vast ook al meer dan 10 jaar wonen. Annemiek heeft een 

mooie Bed en Breakfast.  

Hij staat op air benb, maar je kan haar ook rechtstreeks contacteren. 

 

 

Haar telefoonnummer is 00351961839444  
 

Onze camper, met op de achtergrond het gedeelte van hun huis waar de 

B en B in is. 

 

 
 

Ze verhuurt 2 mooie kamers, een mooie badkamer en een heerlijk terras, 
kortom alles is piekfijn in orde. 

Het is een mooie rustige plek en je kan er mooie wandelingen maken. 

 

 

 

 
 

Wij hebben hier weer een aangename tijd gehad, natuurlijk zijn we een 

aantal keren naar Clara geweest, die hier in Carrascal woont. We 

kennen haar sinds 2014, toen, was ze  de jongste in het dorp van de 10 

bewoners, haar man Francesco leefde toen nog en we kwamen ze  

tegen, onderweg met de kar en de muilezel ervoor, Clara was gezellig  
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aan het kwekken tegen haar man.

   
 

Clara is een heel lieve vrouw die altijd erg blij is als ze ons ziet. Toen we 
aankwamen zat ze een kip te plukken voor haar eten. Ze vraagt direct of 

we blijven eten en we mogen slapen in het huisje van haar zus, recht 

over haar deur. Toen we de volgende dag weer door gingen, had ze voor 

ons al heel wat groente, olijfolie en wijn voor ons klaargezet. Allemaal 

om mee te nemen. Ook mocht ik nog een fles vullen met heel lekkere 

zelfgemaakte port, die we daarna (tot onze schande )vergaten mee te 
nemen. We moesten ook zoveel naar de camper dragen. Afijn dat is dan 

weer voor de volgende keer. 
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Clara is nog voor een groot gedeelte zelfvoorzienend en al is ze 84 jaar , 

ze heeft nog een mooi onderhouden groentetuin. 

Het was weer heel fijn om hier te zijn. 
 

 

 

 

 

Op 10 november halen we olijfolie op in Oledo, (in de buurt van Idanha-
a- Nova) Ricardo (de vogelvriend uit Lissabon) zijn zwager, heeft hier 

een prachtige plek met heel oude Galega olijfbomen, (kleine bruine 

olijfjes) via Mister Fox ( zo noemen we, de beheerder) nemen we de 

olijfolie mee. Het is erg leuk om daar op een klein verlaten weggetje te 

staan en dan een vrachtwagentje vol met schapen te zien aankomen, 

daarachter nog een wagentje met de flessen olijfolie erin, afijn de olie 
staat nu in glazen flessen bij ons in de kelder. Heerlijke olie en sedert dit 

jaar hebben ze ook een bio certificaat voor hun olijfolie. 
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10 november tot/met 12 november 

 

 
 

Nu rijden we echt door naar Spanje via Salamanca naar Simancas. We 

rijden door een mooi gebied, ook dat is voor de volgende keer, we sturen 
op huis aan, we hebben nog een eindje te gaan. In Simancas is een 

mooie C.P. je ziet dat hij vooral gebruikt wordt door mensen op 

doortocht, aankomen/ slapen/ vertrekken, het is koud, 12 graden. Er 

staan 2 Duitsers, 1 Belg 1 Fransman en wij. 

We lopen nog even de brug over om in het café op te warmen, de haard 

brand en het is een gezellige plek. (het is hier waar we in de beschaving 
komen, 2 drankjes 6,50) 

 

11 november 

De volgende morgen (rustige, koude nacht) vertrekken we om 10.00 uur 

en maken ons op voor 800 km op de mooie, ruime, lege, Spaanse 

snelwegen.  
 

Maar…. na 3 km. STOP zegt het rode lampje.  
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Na weer A.N.W.B./opgesleept/ garage/ lang wachten in Valladolid/ hotel 

en maar weer eens met de taxi naar de garage, krijgen we te horen dat 

we het probleem, (wat in de filter zit) bij hun kunnen laten maken, maar 
pas over 4 dagen. Maar we kunnen er ook veilig mee naar huis rijden en 

het thuis laten maken. Kosten testen en probleem opsporen 68,- euro. 

 

 

12 november tot /met 17 november 

 

 
 
Wij zijn dolgelukkig, en gaan nu vlug de 800 km. van gister maken. 

 

We sliepen in Belin - Béliet  Frankrijk 

(op kaart  2 rue de stade) op C.P. met zelfs schone openbare toiletten, 

dit is een erg rustige plek. We aten ook prima op loopafstand van de 

C.P.  
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13 november Naar Saint Biez en Belin gereden, onderweg 

boodschappen gedaan. We slapen hier op een C.P. bij mensen in de 

achtertuin. Erg aardig, wc en douche aanwezig en prima voor een nacht 

op doorreis. 
 

14 en 15 november 

De volgende ochtend naar Wissant gereden, ons tweede thuis, heerlijk 

aan het strand gelopen, uitgerust en genoten van de zee. 

 

16 November  
Kwam onze zoon Oscar ons tegemoet en sliep in een hotel in Escalles, 

we hebben bijgekletst, gewandeld en gegeten. Tijdens de wandeling 

zagen we veel parende zeehonden, dicht bij de kust. 
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17 november 

 

 
 

Na een strandwandeling lekker buiten gegeten, de zon scheen !!! 

 

 

  
  

Om 15.00 waren we terug thuis !! 
 

Leo en Christien D`hoore de Smit 
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